Emiel Van de Velde: "Ja, ik kan terugkijken op een goed en gelukkig
leven"

Als je vanuit de Denderstreek naar het Pajottenland trekt, zie je nog de groene glooiende
heuvels waar over een maand het vee wellustig zal grazen, waar de bewoning nog schaars
is, de bevolking vriendelijk en toegankelijk. Maar vlakbij ligt de stad op vinkenslag als een
ontwakende reus. De autostrades en ringwegen pleegden al een aanslag op het platteland,
de wolkenkrabbers kruipen angstvallig dichterbij, de files verstikken er de steeds
internationaler wordende bevolking. Welkom in Sint-Pieters-Leeuw, welkom ook in het
Missiehuis van Scheut, dat zich net op de grens van die twee werelden bevindt. We
hebben er afspraak met Emiel Van de Velde (73), die als beginnend onderpastoor
Wichelen onder zijn hoede kreeg eind jaren zestig.

Je was wel niet van Wichelen, maar het scheelde toch niet veel...

Dat klopt. Ik ben geboren in Schellebelle, op “den Aard”, aan de overkant van de Schelde.
Twintig huizen moeten er toen gestaan hebben, bijna allemaal boerenmensen, de meesten
met een café er aan verbonden. Zo was het ook bij ons thuis. Ik was een kind van de Schelde,
de rivier maakte deel uit van mijn leven. Elke dag moest ik oversteken, vaak verschillende
keren zelfs. Om naar school te gaan, naar de kerk... Het is er allemaal sterk veranderd. Ken je
het lied “Het Dorp” van Wim Sonneveld? Zo melancholisch kan ik me ook wel voelen als ik er
nog eens terugkeer. Hoe dan ook, ik en mijn zeven jaar oudere broer kenden er een
onbezorgde jeugd. Na de lagere school in Schellebelle, trok ik naar het middelbaar in het
toenmalige Sint-Franciscuscollege van Wetteren. Nadien besloot ik naar het seminarie te
gaan. Wellicht zal het geloof van mijn moeder daar een beslissende rol in hebben gespeeld.
Niet dat zij verantwoordelijk was voor mijn roeping, het was voor haar ook een verrassing...
Zij was wel heel christelijk, mijn vader was dat minder.

;
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Priester worden eind jaren 60, dat was geen vanzelfsprekendheid meer?

De wereld stond in brand, hé. De Parijse Revolutie, Leuven Vlaams... Ik studeerde toen
filosofie in Drongen en liep school in het Groot-Seminarie van Gent. We begonnen met 43,
toch best nog veel. Maar uiteindelijk vielen er heel wat af, we werden met 22 gewijd. De
moderne tijd sloeg dus in alle hevigheid toe. Ik kreeg dat mee, zij het dat ik eerder aan de
zijlijn stond. Ik herinner me nog de betogingen in Gent. Een van de beelden die ik me nog
voor de geest kan halen is hoe een meisje tijdens zo een betoging vol op het hoofd sloeg van
wat toen nog een gendarme moet zijn geweest. Het was dus inderdaad wel een woelige
periode, maar in het Seminarie leefde je hoe dan ook toch wat geisoleerd van de
buitenwereld.

Je eerste standplaats als priester was... Wichelen!

Ik werd priester gewijd op 6 juli 1968, op 12 juli werd ik benoemd in Wichelen. 1k had het
liefst een plaats niet te ver van mijn ouderlijk huis, onder andere omdat mijn moeder toen al
was overleden en ik dicht bij de familie hoopte te kunnen zijn. Toevallig was er in Wichelen
een plaats vrij. Ik kwam bij pastoor De Causmaecker, toen al in de 70. Een pastoor van de
oude stempel. Een jaartje later al zou hij directeur worden van het klooster van de Zusters
en zou pastoor Smekens hem vervangen. Ja, het was een uitdaging, hé, als 25-jarige op een
parochie komen zonder daar eigenlijk op voorbereid te zijn. Ik kwam wel uit de buurt, maar
kende er feitelijk nauwelijks iemand. |k denk dat ik me snel heb weten te integreren. lk
merkte dat er weinig infrastructuur was voor de jongeren, toch mijn favoriete doelgroep. De
jeugdbewegingen konden gelukkig rekenen op de goede wil van een aantal particulieren: de
KU verzamelde in de Statiestraat, bij “de Mollekes”, de KAJ was te vinden op het
Krabbegem, bij Frans Derde. De Parochiezaal, dat stelde weinig voor... Ik vond in Wichelen
snel mijn draai, ik stond er graag. Een van de dingen die ik me nog herinner is dat mijn fiets
werd gestolen. Ik had die bij Gust De Maesschalck in de Statiestraat tegen de gevel gezet
toen ik daar was voor een vergadering van de CVP. Toen ik buitenkwam, was hij weg. Dat
verwachtte je niet direct in Wichelen. De volgende dag bracht ik een schoolbezoek in de
Margote. Zie ik mijn fiets toch niet staan bij dokter Van Bocxlaer? Ja, die nam ik natuurlijk
direct weer mee. "t Was de mijne, toch?

Toen je na acht jaar Wichelen overgeplaatst werd, kwam je ergens totaal anders terecht...

Ik werd onderpastoor in Sint-Denijs-Westrem. Ja, dat was totaal een andere omgeving. Bijna
dubbel zo groot als Wichelen en toen de rijkste gemeente van Vlaanderen door zijn vele
dokters en advocaten... Er was daar geen eenheid, het hing aaneen als los zand. Qok al
omdat er een spoorweg, een ringvaart, een autostrade doorliep... Maar een goede 15
procent van de bevolking was “autochtoon”: er waren veel inwijkelingen, mensen die in
Gent kwamen werken. Nu zou men dat een slaapstad noemen, denk ik. Ik kwam er dan nog
eens terecht bij pastoor Joos, wellicht de meest conservatieve pastoor uit Vlaanderen op dat
moment. Ja, dat was een zware tijd. Gelukkig was er ook nog een klooster voor zusters, waar
ook een school aan verbonden was. Daar heb ik nog drie jaar les gegeven. Daar kon ik wat
stoom aflaten. Het is ook in die periode dat ik voor het eerst naar Congo trok, op bezoek hij
iemand uit Schellebelle die daar als leek werkte. Ik moet zeggen dat ik meteen verkocht was.
Ik verbleef uiteindelijk in Sint-Denijs-Westrem van 1976 tot 1980, toen besloot ik novice te
worden bij de Paters van Scheut.
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De opleiding was eerder kort?

Ja, ik was al priester natuurlijk. Als novice moest ik wel een nog opleiding doorlopen, maar in
1982 al trok ik naar Congo, naar de Oost-Kasai. Ik kwam er toe zonder al te veel voorkennis.
Tuafiki, zei mijn overste toen we er aankwamen: Tuafiki, we zijn er. Het eerste wat ik ooit
hoorde in het Luba-Kasai, de taal die daar gesproken werd. De mensen zelf spreken daar van
het Ciluba. Ik had wel al een paar taallessen gehad in Leuven, maar die had ik misschien
beter niet gehad. lk verstond er werkelijk niks van. Vroeger ging een missionaris die daar
aankwam, eerst de taal leren samen met collega-missionarissen, maar het verval in de
roepingen had zich al zo stevig ingezet, dat het de moeite niet meer was om er een school
voor open te houden. Het werd dus beredderen. Maar omdat je gemotiveerd bent, lukt dat
wel. Eerst herken je een paar woorden, dan hier en daar een zinnetje en zo telkens meer.

Kon je daar dan iets betekenen voor die mensen, als je de taal niet kent?

Het moest wel en ik wilde dat ook. Dat eerste jaar was ik stagiair, maar ik trok wel al naar de
dorpen, in mijn eentje, dus je snapt dat het behelpen was natuurlijk. Een jaar later werd ik
overgeplaatst naar Lusambo, waar ik zou blijven tot 1986. Ik was er reispater,
verantwoordelijk voor drie parochies, alles samen zo’n 50.000 mensen. Pas op, die woonden
wel een eind uit elkaar. Het gebied dat mij was toegewezen, was ongeveer zo groot als Oost-
VIaanderen.

De langste periode van je Congolese periode verbleef je in Mbuji-Mayi...

Daar bleef ik vijf jaar, van 1986 tot 1991. De naam Mbuji-Mayi betekent in de plaatselijke
taal “geitenwater”. Het is eigenlijk de hoofdstad van Oost-Kasai, in het begin van de
twintigste eeuw door de Belgen opgericht als centrum voor de diamantwinning. De stad was
ondertussen al enorm geévolueerd. Toen ik er aankwam, telde de stad een klein half miljoen
inwoners, men schat dat er nu een 2 miljoen zijn. Ik werkte er als parochiepriester. De
levensomstandigheden waren er erbarmelijk. Ondanks de diamantwinning genoot de
plaatselijke bevolking daar zeer weinig van mee. Het is moeilijk om te zeggen hoe ze
overleven. Als ze vijf appelsienen hebben, verkopen ze er drie en ze kunnen weer een tijdje
voort. De meesten hebben ook wel ergens een veldje, al kan dat kilometers ver van de stad
liggen. Er was voortdurend hongersnood. Er was ook een aanhoudende stroom
vluchtelingen, uitgeputte mensen die het weinige dat ze hadden, nog waren kwijtgespeeld.
Ze stierven bij bosjes, ik heb dagen meegemaakt van 80 per dag... Dat is moeilijk te verteren,
zeker als je ook de gevallen van extreme rijkdom ziet. Je probeert die mensen dan te
responsabiliseren voor hun minder fortuinlijke landgenoten, maar je loopt tegen de muur,
dat werkt niet. Als je spreekt van “struggle for life”, wel dat is er een.

Echt alleen kommer en kwel?

Dat zeker niet. Als pastoor heb ik daar mooie dingen gezien. Het leven in de
basisgemeenschappen was hoopgevend. Mensen zorgden daar voor elkaar. Er waren veel
wezen. Op de parochie werden wezen en arme weduwen opgevangen, daar werd voor
gezorgd. Afrikanen zijn van nature uit religieus ingesteld. Dat heeft voor- en nadelen. Ze zijn
van nature uit gelovig, maar klampen zich ook vast aan hun tradities. Als er iemand sterft,
bijvoorbeeld, dan is hun eerste vraag: wie is de oorzaak? lemand moet iets fout hebben
gedaan. Dan gaat men voor de gemakkelijkste slachtoffers, kinderen bijvoorbeeld, bij
voorkeur wezen. En anderzijds had je daar de “comités voor de armen”, te vergelijken met
onze vroegere godshuizen of de latere ocmw’s, maar dan zonder middelen.
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Die deden enorm goed werk voor de vaak uitgestotenen. Bij de zondagse vieringen offerden
de mensen gaven in natura. Je stond soms versteld over hun vrijgevigheid. Daar kon je veel
mensen mee helpen. Naar het eind van mijn verblijf daar, zo rond het jaar 1990, verslechtte
de situatie nog. Mobutu liet die mensen echt in de steek, werkelijk niks deed hij voor hen. Er
waren regelmatig ook rondtrekkende stropers. Zo was er naast ons klooster op een bepaald
moment een totaal nieuw complex gebouwd voor de Zusters. Daar kwam dan zo’n bende
overheen, niks lieten ze heel. Lavabo’s werden van de muur gerukt en meegenomen, het
hele pand leek gesloopt. Ja, dan is het moeilijk om de moed niet te verliezen. Ik was soms
toch wel teleurgesteld, ik raakte wel eens ontgoocheld. Al zal dat ook wel te maken hebben
gehad met de vermoeidheid, het klimaat perst je uit.

Je laatste Congolese jaren verbleef je in Muena-Ditu...

Inderdaad in Muena-Ditu, wat je zou kunnen vertalen als bij “de bosmensen”, in de jaren 60
nog een dorp met zo'n 10.000 mensen, toen ik er was al uit zijn voegen gegroeid tot wel zo’n
half miljoen. Er was namelijk een station en van daaruit vertrok de enige asfaltweg in een
gebied zo groot als Frankrijk: 130 km lang, van Muena-Ditu naar Mbuji-Mayi. Een drukke
handelsweg die mensen uit de hele verre omgeving aantrok in de hoop van er een toekomst
te vinden, wat helaas vaak niet zo was. Ook daar: enorme armoede. Mensen leven daar niet,
ze overleven of proberen dat toch te doen. Ik was er van 1993 tot 1997. Toen kwam ik
definitief naar Belgié.

Dat moet een hele cultuurschok zijn geweest...

Was het ook. Tijdens mijn “Congolese jaren” was ik voortdurend in de weer, vechtend tegen
de bierkaai soms, hier kwam ik in een beschermd milieu terecht. Ik had het soms moeilijk
met die terugkeer, ik voelde soms een deken van eenzaamheid over mij heen vallen. Het was
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wennen, dat moet ik toegeven. Niet dat ik hier geen bezigheden had, wel integendeel. Maar
het was toch anders. Men maakte me tot econoom van ons klooster in Schilde. Daar
kwamen paters terecht na hun missietijd. Laat ons zeggen dat 1/3 van hen nog flink actief
waren, 1/3 nog redelijk, maar 1/3 was ziek of redelijk zwaar tot zwaar hulpbehoevend.

In 2005 kwam er nog een uitdaging voor jou...

In dat jaar vroeg men mij om Rector te worden van het College van Scheut in Rome. Dat
houdt in dat ik het huis moest runnen van onze paters die in Rome studeerden. Dat was een
heel internationaal gezelschap, jonge mensen van over de hele wereld. Overdag vlogen die
uit om te studeren, ’s avonds — velen ook ‘s middags - kwamen ze terug naar ons huis. lk
moest zorgen dat ze niks tekort kwamen. |k moet eerlijk toegeven dat ik daar een erg fijne
tijd heb gehad. Rome is sowieso al een fantastische stad, al die kerken, die cultuur, het
goede weer, het heerlijke leven. Maar ook het werken met die jongeren was fijn. In zo’n
internationaal gezelschap vond ik wel mijn draai. Ik heb er mijn liefde voor het Italiaans aan
overgehouden. Ik kijk nog naar het nieuws op de RAI, lees graag nog de Italiaanse kranten...

Nu ben je Rector van het Missiehuis van Scheut in Sint-Pieters-Leeuw...

Ik was in Rome van 2005 tot 2012. Heel even was ik dan in Leuven, maar sinds 2014 ben ik
hier in de Brusselse Rand. Ik ben hier nu een jaar benoemd als Rector. Eigenlijk is dit een
RVT, hier zitten vooral oude paters die hulp nodig hebben. Sommigen zijn oud en versleten,
anderen zijn dement. Om het praktische moet ik me niet bekommeren, dat doet een vzw. Ik
geef wat spirituele leiding, los de dagdagelijkse problemen op, ontvang bezoekers van onze
paters. Je hebt zelf kunnen vaststellen dat men regelmatig op mij een beroep doet. Familie
vraagt naar de medische toestand, ik praat met artsen, verplegers. Ik ben wat een manusje-
van-alles. Toch probeer ik nog eens buiten te komen. Ik lees hier regelmatig eens de mis, ben
een wel eerder passief lid van OKRA, ik fiets soms eens langs het kanaal Brussel-Charleroi en
in het Pajottenland. Vorige week woensdag fietste ik naar het Brusselse Centrum. Ik wou dat
eens zien, die ravage na de aanslagen. Wat een politie, wat een beveiliging, wat een
onwezenlijke sfeer ook...

Denk je nog vaak aan je geboortestreek, aan Wichelen ook?

Je geboortegrond laat je nooit los. Ik kom er nog wel eens, zij het minder dan vroeger. De
mensen die ik goed ken worden ouder of zijn er niet meer. Zo was Karel Gysel een vriend van
mij bijvoorbeeld, maar die is er ook niet meer. De pastoor vraagt me soms om nog eens een
mis te doen en dat doe ik graag. Ik heb een rijk en gevarieerd leven gehad, maar mijn
Wichelse periode reken ik toch bij de mooiste. Hoewel: ook in Congo heb ik me lang thuis
gevoeld. En Rome, dat was ook fijn. Laten we het er maar op houden dat ik kan terugkijken
op een rijk gevuld leven...

Herman Van de Putte
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